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Johnny Mus en FroeFroe, Lampje (9+)

Schitterende theater-
versie van knap boek

Tuur Devens

Een storm woedt op de scéne. Helse winden, wiebelende meubels, flitsende lichten, donder-
20 slagen, wapperende gordijnen, wegwaaiende pannen.




Een woest uitziende man ligt onder een tafel, recht zich met
heel veel moeite, wankelt, niet alleen door de storm, maar
ook omdat hij zich op één been moet staande houden. Hij
probeert zich vast te houden aan de tafel, hij probeert de stop
van de veldfles te trekken. Hij slaagt erin een slok te nemen,
knoeit. Achter hem een groot scherm. We zien het interieur
van de vuurtorenkamer beneden. Dat wordt live gefilmd met
een cameraatje aan de deur. De beelden schokken, in licht-
flitsen zie je rechts kamers en traphallen. Als de man de tafel
omver kiepert, zie je op het scherm de tafel uit de woonkamer
kantelen. Beelden vloeien in elkaar over. Het is een vernuftig
spel tussen gemanipuleerde poppen en beeldopnames. Deze
techniek beheerst theater FroeFroe zeer goed, en het voegt
daarmee aan een verbeeld verhaal een artistieke meerwaarde
toe. Bij de vuurtoren zien we hoe in een waterbak een minia-
tuurschip aan stokjes bewogen wordt. Een cameraatje is erop
gericht, we zien op het scherm, hoe de boot losgeslagen over
de golven vliegt.

Een meisje gaat op een bankje staan. Ze is een pop met een
mensenhoofd, haar bewegende handen zijn die van een spe-
ler in het zwart achter haar, haar korte beentjes en voeten drib-
belen en springen door de handen van de speler die in haar
pakje zit. Het is een gekende techniek die werkt. Het meisje is
getypeerd en tegelijkertijd kent het gespeelde personage een
karakter. Ze is heel boos op haar vader, de oude man achter

de tafel. Hij heeft het licht van de vuurtoren niet aangesto-
ken, en daardoor is er een schip tegen de klippen gebotst en
vergaan. Wat later zien we het meisje midden op de scéne, met
achter haar de projectie van golven, gemaakt van tuimelende
papierproppen en wapperende doeken. Een poppenspeler in
het zwart schuift over de scéne met boven hem een vogel met
wapperende vleugels. Zijn silhouet wordt uitvergroot op het
scherm en maakt het beeld nog dreigender.

En zo kan ik nog bladzijden vullen met lovende woorden

over de indrukwekkende beelden en het aandoenlijk spel dat
Theater FroeFroe en het Vlaamse muziektheatergezelschap
Johnny Mus samen hebben gemaakt. Zes jaar na het wonder-
schone Gitte werken Theater FroeFroe en actrice Mieke Laureys
(nu van het gezelschap Johnny Mus) samen aan de productie
Lampje. Gitte was gemaakt op basis van het jeugdboek Gal-
genmeid, een fantasti-
sche schelmenroman
van Jean-Claude van
Rijckeghem en Pat Van
Beirs, voor pubers en
ouderen, een verhaal
dat zich eind 16¢ eeuw
afspeelde, toen De
Lage Landen zich
wilden afscheuren

van Spanje. (Ik schreef
er lovend over in De
Wereld van het Poppen-
spel, lente 2018.) Gitte
was een symbiose van
klassieke muziek, live
gebracht door | Solisti
(hobo, fagot, klari-

net) en theater met
poppen, met front-en
retro-videoprojectie,
met een bijzonder
spel van lichtstralen en
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rook. Gitte was ook een samensmelten van hilariteit en ingeto-
genheid, van grotesk en subtiel spel, van humor en weemoed.
Schalks in inhoud en vorm.

Nu werken FroeFroe en Mieke Laureys en haar team weer sa-
men, ook weer rond een kanjer uit de jeugdliteratuur: Lampje,
van Annet Schaap. Dat boek uit 2017 werd door de straffe
illustratrice ook zelf geschreven. Ze won er tal van Nederlands-
talige literatuurprijzen mee, waaronder de Gouden Griffel, de
Boekenleeuw en ook de Wourtertje Pieterse Prijs. Lampje werd
meteen een klassieker. Het boek is wereldwijd al in meer dan
25 talen vertaald. Het boek heeft nu dus ook een theaterversie,
en wat voor een!

Lampje is even schalks in vorm en inhoud als Gitte, maar dan
toch weer anders. Het gaat er wat ruiger, wilder, spectaculair-
der aan toe, nu niet met klassieke muziek, maar ook met een
live muzikant en dj-rapper. Het verhaal volgt het boek. Lampje
wordt van haar vader gescheiden, en wordt geplaatst in het
Zwarte Huis (de grote poppenhuisinstallatie rechts) van de
Admiraal, waar een monster zou wonen. Maar Lampje is niet
bang van monsters. En Vis valt reuze mee als monster. Hij wil
voor zich zelf kunnen opkomen, en zet ook Lampje daartoe
aan. Dat zorgt voor ontroerende beelden, zonder sentimen-
taliteit, en ook voor hilarische momenten waarin de perso-
nages, gespeeld door acteurs of poppen of door beide, zich
heerlijk laten gaan. Vis en Lampje belanden in een freakshow.
De woonwagenparade van dit circus trekt over het podium.
FroeFroe gebruikt daarvoor de wagentjes uit de Freak-voor-
stelling van 2002! Het draait allemaal rond vriendschap,
vertrouwen hebben in elkaar, mogen zijn wie je bent, ook al
wijk je af van wat als ‘normaal’ wordt beschouwd, ook al heb je
een hoekje af, zoals ze dat in het Vlaams veel mooier en liever
zeggen over mensen met een schroefje los. Een knap verhaal,
even bijzonder in de inventief verbeeldende theaterversie.




